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De uitgestrekte steppen van Kazachstan
zijn lang gebruikt als een groot openlucht-
laboratorium. Fotograaf Eddo Hartmann is

gefascineerd door die vreemde geschiedenis.

Door Susan Nortier

‘Black Pylon
Semipalatinks
Test Site’ (2022).
Toen Kazachstan
deel wasvan

de Sovjet-Unie,
werden er atoom-
wapens getest.
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‘Blue Guard
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Sary Shagan
isal sinds de
Sovjettijd een
testlocatie voor
ballistische
raketten.
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‘Shagan’ (2019).
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n hetvliegtuig onderweg
naar China, bijna tien
jaar geleden, viel het
hem op: ’s nachtsvloog
hij boven een immens,
leegland, erwas geen
enkel licht te zien. Het bleek om
Kazachstan te gaan, een land
zo uitgestrekt dat het gebruikt
werd voor de ontwikkeling van de
ruimtevaart. Fotograaf Eddo Hart-
mann raakte geintrigeerd door het
land en ontdekte de dramatische
geschiedenis ervan, met een groot
documentair project tot gevolg.
Kazachstan was tot 1991 een
belangrijke Sovjetrepubliek. De
Russen gebruikten het tot 1989
decennialang in het diepste
geheim voor het uitvoeren van
nucleaire proeven. Delen van de
uitgestrekte steppen richtten ze
in alsimmens openluchtlaborato-
rium. Daarnaast werd het gebied

de geboortegrond van de moderne
ruimtevaart. Bij dit alles hielden ze
nauwelijks rekening met de noma-
den die de steppen bewonen.

Hartmann verdiepte zich in het
gebied en zag ondertussen de geo-
politieke spanningen in Centraal-
Azié toenemen. ‘Er bestaan helaas
meer gebieden in de wereld die
door een machtigland of bedrijf
worden gebruikt voor eigen gewin.
Maar Kazachstan is de eerste
plekwaar dit zo overduidelijk is
geworden.’ Door de huidige oorlog
in Oekraine kreeg de bizarre
geschiedenis van deze staat pas
grotere bekendheid in het Westen.
Hartmann besloot het getormen-
teerde land vast te leggen.

In 2018 maakte Hartmann zijn
eerste reis naar Kazachstan, een
reis die leidde tot zijn project The
Sacrifice Zone, vrij vertaald als op-
geofferd gebied. Van tevoren keek

‘Rising
Mushrooms
Kyzyemshek’
(2019).

hij een documentaire en sprak hij
wat mensen die er geweest waren.
Maar eenmaal daar moet je het
zelf doen, zegt hij. ‘Ik ontmoette er
allerlei mensen, en moest zoeken
naar een gids en vertaler voor
verschillende gebieden. Het duurt
evenvoordat je een vertrouwens-
band opbouwt. Dat is nodig om
inzo’n onherbergzaam gebied de
juiste plekken te vinden.’ Reizen
bleek een fysieke uitdaging. Jelegt
enorme afstanden met de trein

af, en ziet vaak urenlang hetzelfde
landschap. Een bizarre ervaring
voor een Nederlander.’

Met een geweer

Hartmann laat zich vaak leiden
door het decor, niet door perso-
nen. ‘Het decor kan meestal het
verhaal vertellen. Ik fotografeer
graag lege plekken. Met minimale
elementen wil ik de kijker prikke-

len.’ Hij focust op een landschap,
bepaalt zijn kader, en als daar
mensen doorheen lopen is dat wat
er spontaan gebeurt. Het levert in
dit project surrealistische beelden
op vanverlaten landschappen met
sporenvan vernieling: omge-
woelde aarde, kapotte gebouwen,
verschroeid gras. Veel mensen vie-
len na de Sovjettijd tussen wal en
schip en bleven arm achter. Soms
worden gebouwen door groepen
mensen gesloopt omdat ze het
staal kunnen verkopen.
Hartmann ontmoette een man
die met zijn vrouw antikraak
woonde in een voormalig radar-
station, met een keukentafel in
de radarruimte. Voor de overheid
beschermt deze man het station te-
genverdere vernieling. Op een be-
paald moment stond hij met zijn
geweer midden in het landschap.
Hartmann legde het spontaan vast.
‘Vaak moet je als fotograaf door
een decor heen prikken om de om-
geving te begrijpen. Je bent bezoe-
ker, en snapt nog niet alles. Ditwas
zo’n sleutelmoment: ineens zag ik
die wachter in zijn blauwe overall
daar staan met zijn geweer.’
Hetidee van een Sacrifice Zone
fascineert Hartmann. ‘Het klinkt
misschien dramatisch, maar ik
ben soms bang datwe als mens-
heid de hele wereld in een Sacrifice
Zone veranderen. We willen alleen
maar meer, in de hoop dat innova-
tie ons in de toekomst helpt om uit
de problemen te komen. Ik hoop
dathet kwartje een keervalt.’ @

TENTOONSTELLING

The Sacrifice
Zone,van Eddo
Hartmann, is tot
25 februari te zien
in Huis Marseille. Het boek is
verschenen bij Hannibal Books.
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